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				Klik op een foto en u ziet een uitspraak van die parochiaan.  Iedereen is welkom in onze parochie!
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							 'GELOOF IN VERBINDEN' Jaarthema Nuenense kerken 2023 - 2024
Het thema is gekozen vanuit de visie zoals beschreven in onderstaand artikel van de pastores van de Nuenense kerken.

Het artikel is eerder gepubliceerd in Rond de Linde en de Nuenense krant van 13 juli 2023.

Veilig – onveilig?

Er is een wereldwijde crisis. Mensen voelen zich onveilig in het land waar zij geboren zijn. Ze ontvluchten hun leiders die zich overal ontpoppen als slechte machthebbers. Deze vluchtelingen zijn onze medemensen op zoek naar een veilige plek van leven. Maar waar kunnen zij zo’n plek vinden? Waar zijn zij welkom?

Op maandagavond 3 juli jl. waren velen verzameld in De Hongerman. Vele Nuenenaren zijn onze medemensen die – evenals de vele vluchtelingen – grote zorg hebben voor de veiligheid in ons dorp.

Hebben mensen dat gemeen? Dat ze veiligheid zoeken en zich veilig willen voelen?

Waarschijnlijk wel, maar hoe kunnen mensen zich veilig voelen bij elkaar?

Mensen zijn mensen, waar ze ook wonen, wanneer ze ook leven… De roep om veiligheid zal eeuwenoud zijn. En wellicht ook de vraag: hoe kunnen wij elkaar veiligheid aanreiken?

Als pastores van de kerken in Nuenen willen we zorgdragen voor de veiligheid van ieder mens. We waren wat verrast door het gevoel van onveiligheid dat velen in de zaal uitspraken. Zijn mensen bang voor elkaar? Of is er een angst, gevoed door de pers, die vaak alleen maar schrijft over de twee aanmeldcentra: Ter Apel en Budel, waar de vele ‘veiligelanders’ onrust creëren? Terwijl AZC’s in onze omgeving alleen bewoond worden door asielzoekers, mensen die zich terdege ervan bewust zijn dat zij hier gast zijn bij ons en zich derhalve goed gedragen? Vraag het de AZC’s in de buurt, zij hebben goede ervaringen!

Er is dus een gevoel van onveiligheid. We zien het als onze taak om met zorg om te gaan met de gevoelens van onze medemens. Velen ervaren onveiligheid, velen zoeken veiligheid… kunnen deze emoties met elkaar in gesprek gebracht worden?

In een wereld en maatschappij waarin de kloof tussen verschillende bevolkingsgroepen steeds groter wordt, willen de kerken van Nuenen actief werken aan verbinding: verbinding tussen oud-ingezetenen en nieuwe Nuenenaren, verbinding tussen generaties en tussen hen die kwetsbaar zijn en hen die sterk en actief in het leven staan. Het is een stem tegen polarisatie, een zoeken om met elkaar in gesprek te blijven en te proberen te begrijpen wie anders is dan ik en waarom. Vanuit de Bijbelse visie van een menswaardig en rechtvaardig leven voor ieder mens, maar ook vanuit de verantwoordelijkheid voor de schepping die ons is toevertrouwd willen wij handelen.

Wij willen het gevoel van onveiligheid bij onze Nuenenaren serieus nemen. Maar hoe kunnen wij hun zorg bespreekbaar, en ook kneedbaar maken vanuit het besef dat allen veilig willen zijn? We willen antwoorden zoeken en vinden op vragen als: hoe verwelkomen wij vluchtelingen in Nuenen, ook al zijn ze hier maar voor even te gast?

Juist in deze onrustige en verwarrende tijden is het goed om samen kansen van verbinding te ontwikkelen die ervoor kerken, samenleving en onszelf liggen.

Wilt u met ons in gesprek? Dan graag, en wees welkom.

 

pastores van de Nuenense kerken 
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							kerngedachte van de Parochie Heilig Kruis
De Parochie Heilig Kruis is de plaatselijke geloofsgemeenschap vanuit de rooms-katholieke kerk in de gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten.

Zij omvat deze drie dorpskernen met een aantal buurtschappen daaromheen, zoals het Eeneind.

De parochie wil een gemeenschap van gelovigen zijn met als kenmerken:

	
openstaan naar ieders geloven en geloofsbeleving


	
zich laten inspireren door het evangelie van Jezus Christus


	
samen met gelovigen zoeken naar aansprekende en uitdagende uitingen van geloof


	
vorm geven aan barmhartigheid en solidariteit in de eigen samenleving én wereldwijd





							
						

					

				

				
				
				
			

			
				

				
			

			
				
				
				
				
				Het laatste nieuws

van de Parochie Heilig Kruis

(voor oudere nieuwsberichten en foto’s menuknop NIEUWS bovenaan gebruiken) 
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 PROJECT 23PROJECT 23
lees



   apr 3, 2024    
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 2024 03 30 Gezinsviering Paaswake2024 03 30 Gezinsviering Paaswake
foto's
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 Zaterdag 13 april Sam’s kledingactie 10.00 – 12.30Zaterdag 13 april Sam’s kledingactie 10.00 – 12.30
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 Kinderen Kinderkoor zoeken PaaseierenKinderen Kinderkoor zoeken Paaseieren
foto's
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 Van Week tot WeekVan Week tot Week
Nr. 7 Lees verder



   mrt 27, 2024    
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 2024 03 24 Palmzondag 22024 03 24 Palmzondag 2
foto's



   mrt 26, 2024    
 
 
                
            
 
				

			

			

				
				
				
				
			

				
				
			

				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				Livestream

blijf live op de hoogte van onze diensten


			

			

				
				
				
				
			

				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
									
					

				

	

			

			

				
				
				
				
				
				
				
				
				
									
					

				

	

			

			

				
				
				
				
			

				
				
			

				

				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				De kerk in 3D

Maak een virtuele wandeling door onze kerken.
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				Sint Lambertuskerk

– Klik hier –
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				Heilige Clemenskerk

– Klik hier –


			

			

				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
[image: ]
			

				
				
				
				
				Sint-Clemenskerk

– Klik hier –


			

			

				
				
				
				
			

				
				
			

				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				De PAROCHIE OP SOCIAL MEDIA
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				Wat als

Waarvoor kun je terecht bij Parochie Heilig Kruis?
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						Doop

						Wilt u uw kind laten dopen? Wij zorgen samen met u voor een mooie viering om uw kind te verwelkomen en als christen op te nemen in onze geloofsgemeenschap. Een mooi moment in het nog jonge leven van uw kind.
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						Communie en vormsel

						Bijzonder momenten in het leven van uw kind zijn het ontvangen van de Eerste Communie en het Vormsel. Dat vieren we altijd in een speciale viering. Uw kind worden hierop voorbereid tijdens leuke en leerzame middagen.
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						Trouwen

						Bent u van plan om voor de kerk te trouwen? Wij kijken er naar uit om samen met u deze bijzondere dag voor te bereiden.
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						Ziekte

						Als iemand ernstig ziek is, zowel thuis als in het ziekenhuis, kan het zijn dat men graag een bezoek zou willen ontvangen van een van onze pastores. In verband met de privacy worden er door ziekenhuizen geen gegevens meer doorgegeven, dus is het belangrijk om dit te doen.
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						Overlijden

						Samen zorgen voor een persoonlijk afscheid. We krijgen er allemaal mee te maken: het verlies van een dierbare. Als parochie Heilig Kruis Nuenen hechten we eraan een mooie en vooral persoonlijke uitvaart te realiseren. Hiervoor kunt u zelf contact opnemen met een van de pastores maar vaak zal de uitvaartverzorger dit doen.
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				Link: Sociale veiligheid


			

			

				
				
				
				
				
				
				
				
				
				Vragen?


Kom in contact met ons!

Telefoon: 040 283 1210
E-mail: Secretariaat@parochienuenen.nl


			

				
				
				
				
				Secretariaat


Het secretariaat van de Parochie Heilig Kruis is gevestigd te Nuenen
(ingang voordeur pastorie, na halletje 1e deur links)

Adres: Park 55
5671 GC Nuenen

Buiten vakantieperiode openingstijden: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur

Altijd bereikbaar via telefoon: 040 283 1210
E-mail: Secretariaat@parochienuenen.nl
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				Roelof Janssen

 

Een parochie die past bij de huidige moderne tijd: Open, verbonden en met respect voor ieders eigen manier van geloven en zijn. 
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				Jasper Delhaes

 


Ik voel me verbonden met deze (geloofs-) gemeenschap waar je op je eigen wijze mag geloven. 
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				Christel de Brouwer-Sanders

 

Het kunnen zijn in onze parochie waar je je prettig bij voelt vind ik zeer fijn! 
Vanuit zingen in het kinderkoor naar het jongerenkoor en samen met Catharien  
diensten opluisteren is een mooie bezigheid. Geloven op je eigen manier kan in deze parochie! 
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				Hans Vossenaar

 

Verbonden zijn in en door ons geloof. 
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				Piet Bartholomeus

 

Een inspirerende omgeving met fijne mensen. 
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				Rita van Eck

 

In de H. Kruisparochie is iedereen welkom. Het is een actieve parochie met vele vrijwillig(st)ers en koren. 
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				Annet Redegeld

 

Als lid van het parochiebestuur en parochie-secretariaat vind ik het fijn om mensen te kunnen helpen en ondersteunen bij alle vragen. 
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				Berny Raaijmakers-van der linden

 

Verbinding maken met jong en oud. 
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				Maud Broeksteeg-Dielissen

 

Een fijne ,,thuishaven‘’ waar  je altijd welkom bent en waar je mag zijn wie je bent.  
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				Marie-Therese van Vroonhoven

 

Kerk zijn is mensenwerk. En daar wil ik graag aan bijdragen. Onze parochie is een open kerk die vol in de dorpsgemeenschap staat. 
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				Paul Jacobs

 

Veel fijne en waardevolle contacten. Vrijwilligerswerk dat heel veel betekenis heeft voor ouderen en veel voldoening geeft. 
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				Anita van Rooij

 

Ik voel me vertrouwd en veilig hier. Een gevoel van thuiskomen. 
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				Monique de Greef

 

Even terug naar mijn vertrouwde jeugd. 
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				Jacques Post

 

Verbonden zijn met een gemeenschap vraagt om goed contact. Ik draag graag bij aan een optimale communicatie. Beheer de website, de app chrch en ben hoofdredacteur van het parochieblad kruiswoord.
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				Tjeerd Dickhof

 

Ik vind het fijn dat iedereen in onze parochie welkom is. Gelovig of niet gelovig. Er is altijd ruimte voor een gesprek op basis van interesse en respect. 
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