
ZORGEN OVER HET BESTAAN… 
 
 
Zekerheid over je bestaan: het is een fundamentele behoefte van ieder mens, maar 
allerminst gegarandeerd voor velen. 
In de Pastoraatsgroep zijn we intensief met de discussie gestart wat we als 
parochie hierin kunnen betekenen. Het lijkt in eerste instantie over materiële zaken 
te gaan (eten, huisvesting, inkomen…; de onderste laag van Maslows 
behoeftenpiramide), maar cruciaal zijn ook de emotionele en relationele zaken, 
zoals je veilig voelen, goede relaties (familie, vrienden, …) hebben, ergens bij 
horen.  
 

 
 
In Nuenen als welvarende gemeente lijkt deze problematiek ver weg. Toch zijn er 
voorbeelden te over: de woningnood onder jongeren, hun isolement in sociale 
media, ontheemde vluchtelingen op zoek naar een thuisgevoel, sociale minima in 
energie-armoede, contactarme alleenstaanden en ouderen, … ‘Blaming the victim’ 
is verkeerd, zij zijn buiten eigen schuld in de penarie geraakt, kunnen er op eigen 
houtje niet uit komen, en schaamte belet vaak dat ze hulp vragen. 
Als parochie kunnen we in materieel opzicht niet echt helpen, we leveren geen 
huisvesting en voedsel. Maar des te meer kunnen we emotioneel en relationeel 
hulp bieden, de hand letterlijk en figuurlijk uitsteken, ‘we voelen met je mee, je 
hoort er ook bij’, ‘doe mee, je bent een van ons’.  
In de komende tijd gaan we in de Pastoraatsgroep verder verkennen hoe we als 
parochie kunnen bijdragen aan die bestaanszekerheid. 
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