
’T HEMELTJE OP AARDE 

Door Peter van Overbruggen 

Over de hemel is mij niets bekend en van ‘t Hemeltje wist ik weinig. Het is de naam 
van  een opvanghuis voor dak- en thuislozen in de Eindhovense straat 
Hemelrijken. De gesprekken die ik daar had met gasten en begeleiders lieten me 
een wereld zien die ik niet kende… 
 
Ooit hoorde ik op Radio Klassiek een intrigerend lied dat klonk uit de keel van een 
dakloze: Jesus blood never failed me yet. Die regel werd heel indringend steeds 
herhaald: ‘Jezus heeft mij nog nooit in de steek gelaten.’ Dit had ik in mijn hoofd toen 
ik naar ‘t Hemeltje fietste voor mijn eerste kennismaking.     
 
Michelangelo 
‘Michelangelo’ zit al op mij te wachten, een engelachtige naam voor een man die 
zijn echte naam voor dit gesprek liever voor zich houdt. ‘Raad mijn leeftijd maar 
eens,’ zegt hij, vanonder zijn muts. Ik blijk er behoorlijk naast te zitten, gelukkig 14 
jaar eronder. Michelangelo komt graag naar ’t Hemeltje, voor sociale contacten, een 
douche, kleding.  
“De ‘bovenwereld’ heeft al bij voorbaat een bepaald idee bij een dakloze, liggend 
onder een kartonnen doos. Maar ik gebruik geen drugs en ik steel niet. Ik heb veel 
meegemaakt, vastgezeten, in 2003 dreigde ik TBS te krijgen. Maar ik ben ook 
jarenlang mantelzorger geweest voor mijn moeder. Ik merk dat ik veranderd ben: ik 
word nu geleid van boven.” Hij haalt ook een paar liedregels aan: ‘What if God was 
one of us, he’s just the stranger in the bus’. En dan moet ik weer denken aan die zin 
van de zingende dakloze... 
 
Leonardo 
Vervolgens maakte ik kennis met Leonardo. Drie jaar was hij dakloos, verslaafd en 
overal waar hij kwam met zijn hond werd hem de deur gewezen. “Ook de pastor van 
een kerkopvang wilde me niet binnenlaten.” Ik zei nog: God schiep eerst de dieren en 
daarna pas de mens. Hier in ’t Hemeltje was het anders: zelfs mijn hond kreeg te eten. 
Ik ga ook naar de voedselbank en soms haal ik bruikbare spullen uit de 
afvalcontainer. Zondags krijg ik hier warm eten en vaak geven ze nog wat mee. Ze 
nemen me zoals ik ben, er is geen dwang, er volgt geen preek. Het motto is hier ‘geen 
woorden maar daden’. Ik was een van de grootste junkies van de stad. Ik ben eruit 
gestapt, dat kunnen zij ook. Ik ben een van de armsten van Nederland, maar ik leef als 
God in Frankrijk. Ik dank God dat ik ouder word, daar ben ik blij om!” 

 

Feiten over dak- en thuislozen in Eindhoven 

Naar schatting 1200- 1400 dak- en thuislozen 

700 geregistreerde daklozen 

Onbekend aantal zwerfjongeren 

Jaarlijks 12000 – 14000 bezoeken aan inloophuis ‘t Hemeltje 

 


