Avondlezing

Wie wijst de weg naar vrede en veiligheid?
Woensdag 26 november — Harm de Jonge, generaal-majoor der Cavalerie b.d.

De Nuenense kerken nodigen u uit voor een inspirerende avond rond het jaarthema
Koers bepalen in een veranderende wereld. We leven in een tijd van grote
onzekerheid: oorlogen, klimaatverandering, technologische ontwikkelingen en
maatschappelijke spanningen zetten vertrouwde zekerheden onder druk. Hoe
behouden we richting, als vrede en veiligheid niet vanzelfsprekend zijn?

Harm de Jonge, een militair leider met meer dan veertig jaar ervaring in o.a. Bosnié,
Irak en Afghanistan, deelt zijn inzichten over leiderschap, verantwoordelijkheid en
de morele grenzen van geweld. Als voormalig commandant van de Nederlandse
cavalerie maakte hij van dichtbij mee wat politieke keuzes, zoals het afschaffen van
de tanks, betekenen voor mensen in het veld. Hij maakte ingrijpende besluiten van
dichtbij mee, zoals het afschaffen van het tankwapen, een beslissing die hem nog
altijd raakt. Met de huidige oorlog in Oekraine en de herintroductie van tanks in
2024 lijken zijn zorgen actueler dan ooit.

De Jonge reflecteert op leiderschap, morele grenzen en de relatie tussen politiek en
defensie.

Een avond vol inzichten voor iedereen die wil begrijpen wat vrede, veiligheid en
verantwoordelijkheid vandaag betekenen ... in Nuenen en ver daarbuiten.

Datum: 26 november

Tijd: 20:00 uur (19:30 inloop met koffie en thee)
Locatie: De Regenboog, Sportlaan 5, Nuenen
Entree: € 5,-



