Taizé-vesper in het Van Gogh Kerkje

Zondag 1 maart is er weer een Taizévesper in het Van
Goghkerkje. Deze zondag is de 2e zondag in de 40
dagentijd. We zitten nu in de periode van vasten en
bezinning.

In deze tijd van vasten en bezinning beseffen we op
welke wijze we omgaan met normen en het tonen van
fatsoen. We kijken in onze omgeving, hoe gaan we met
de anderen om en hoe gaan de anderen met ons om.
Het thema is ‘Luister’, horen we wat de ander zegt en
horen wij de Ander?

Elke eerste zondag van de maand zijn er kleine
vespers, meditatief van aard, even stil worden voor de
komende week en nu ook voor het seizoen dat weer
komen gaat. Een klein kerkje, een kleine samenkomst,
een klein uurtje. De elementen ‘rust en meditatie’
maken de vespers zijn altijd stemmig en bezinnend.
De stilte en de muziek wordt door jonge en door
oudere mensen als prettig ervaren.

Je mag ook luisteren naar mooie Taizéliederen en je kan zelfs ineens meedoen. De liederen
zijn eenvoudig en nodigen je ook om mee te zingen. De muziek wordt ervaren als een
mantra. Paul Weijmans begeleidt ons op de piano en zorgt voor verstillende en muzikale
momenten.

De vesper is in het sfeervolle kleine kerkje aan de Papenvoort in Nuenen en begint om
19:30u. Vooraf is er pianomuziek. Tot zondag!
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